Foreign
Language

Onlangs deed ik mee aan een kunstweek op
het Jan des Bouvrie College te Amsterdam.

Ik liet mijn kunstproject Foreign Language zien
aan jonge studenten. De 32 olieverfschilde-
rijen, gemaakt tussen 2008 en 2010, hebben
allemaal een woord als titel. De beelden heb
ik in chronologische volgorde met hun titels
en muziek tot een droomachtige film van acht
minuten verwerkt. Ze roepen iets op, maar
wat? Ik ervaar het als een vreemde taal.

Aan de studenten vroeg ik: wat komt er in

je op als je hiernaar kijkt. Niet: ‘mooi’ of
‘lelijk’, maar wat is jouw fantasie? Wat is dit,
wat betekent het, want ik weet het zelf niet.
Zij schreven hun commentaren, waar ik een
filmpje van maakte met een collage van hun
stemmen (www.jetkat.nl). Deze commentaren
zijn op zich weer een kunstwerk.

Ik ga ze op de muur van een volgende
tentoonstelling projecteren.

De suite Foreign Language bestaat uit 32 olieverf-
schilderijen op doek, variérend van 30 x 40
¢m tot 50 x 60 cm, waarvan er een aantal zijn
uitvergroot tot 130 x 180 cm d.m.v. print op
doek, die vervolgens weer met olieverf zijn
bewerkt, Plus een aantal videomontages met
elgen muzikale composities.
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